
Oefening 21.4 

De vrouw zei het volgende: "Koning van Sparta, red mij, de smekelinge, van de slavernij van 
een krijgsgevangene.  

Want u hebt me in zoverre geholpen dat u dezen te gronde hebt gericht die noch de 
goddelijke machten in ere houden, noch de goden.  

Ik ben van afkomst een Koïsche, een dochter van Hegetorides.  

Na mij met geweld van Kos meegenomen te hebben hield de Pers mij vast."  

Hij antwoordde met de volgende woorden: "Vrouw, vrees niet voor slavernij, zowel als 
smekelinge als ook indien je echt de waarheid spreekt en de dochter bent van Hegetorides de 
Koïer, die toevallig voor mij het meest een gastvriend is van degenen die (overal) in die 
streken wonen."  

Na dat gezegd te hebben vertrouwde hij haar op dat moment toe aan diegenen van de eforen 
die daar waren, maar later stuurde hij haar naar Aigina, waar zij zelf heen wilde gaan.  


